
4 mei 2025 Requiem van Fauré / Vesperkoor Bunschoten 
 
Op zondagavond 4 mei 2025, aanvang 20.45 uur  (aansluitend aan de officiële herdenking) 
hoopt het Vesperkoor Bunschoten het Requiem van Fauré uit te voeren in de Zuiderkerk, 
eveneens in Bunschoten. 
 
Een prachtig werk, wat uitstekend past bij het herdenken, wat deze avond uiteraard centraal 
staat, aan de vooravond van 80 jaar bevrijding in Nederland. 
 
Een indringend, maar compact werk (40 minuten), begeleid door strijkers, harmonium, harp 
en hoorns. Heerlijk om naar te luisteren, maar ook een uitgelezen kans om dit stuk (nog) 
eens te zingen.  
 
Het Vesperkoor heeft naast het regelmatig verzorgen van Vespers in de mooie Catharinakerk 
in Bunschoten in 2018 én in 2020 dit Requiem al uitgevoerd.  In 2023 is er, bij wijze van proef 
voor ‘t eerst gewerkt met gastzangers  en is opnieuw een ‘groter’ project aangepakt; the 
Crucifixion van John Stainer. Hierin bleek in een behoefte te worden voorzien. Enerzijds 
versterking en meer bekendheid voor het koor, anderzijds was er de belangstelling van 
zangers en zangeressen, die zich niet voor langere tijd aan een koor willen verbinden, maar 
graag hun favoriete, bekende- of minderbekende stukken met een beperkt aantal repetities 
willen uitvoeren.  
 
Zo gaan we het doen: 
 

• Gedurende 6 repetities ( 21 en 28 maart, 4, 11, en 25 april en 2 mei ) repeteren we op 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur.  

• Studiemateriaal en partituur zijn digitaal beschikbaar. 

• Thuisstudie of kennis van het werk  is vereist; tijdens de repetities worden geen 
nootjes gestudeerd.  

• Op een uitzondering na kunnen alle repetities worden bijgewoond. 

• Generale repetitie met orkest is op zondagmiddag 17.30 uur, voorafgaande aan de 
uitvoering 

• Omwille van de balans binnen het koor, kunnen sommige stemgroepen eerder ‘vol’ 
zijn. Meld je op tijd aan om teleurstelling te voorkomen. 

• Bijdrage voor dit project is € 50.00 

• Opgeven (of meer info ) kan d.m.v. een mailtje naar Eva Folkersma 
evafolkersma@gmail.com 

 
 
We zien uit naar jullie komst! Niet onvermeld mag blijven, dat het zó bijzonder is om in deze 
tijd en op deze manier een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het herdenken en vieren 
van 80 bevrijding. Vrijheid en vrede zijn geen vanzelfsprekendheid, maar een groot goed, wat 
we moeten blijven koesteren.  
 
Werkgroep: 
Eva, Stefan en Herma 
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